
Kjoek Kerstvakantie Kinderboeken Kwis 2023 
Welkom bij de Kjoek Kerstvakantie Kinderboeken Kwis 2023! Net als vorige edities bestaat deze kwis uit 

vragen over kinderboeken die dit jaar in Nederland zijn verschenen. Je moet deze keer 92 puzzels 

oplossen, en 46 titels van kinderboeken vinden. Bij elke titel horen dus 2 puzzels. 

De Kwis bestaat uit 7 delen: 

• 16 Citaten 

16 citaten uit kinderboeken uit 2023. 

• 12 Hoofdstukken 23 

12 hoofdstuktitels van hoofdstuk 23 uit een kinderboek uit 2023, vaak met een plaatje erbij. Bij 

een hoofdstuktitel staat geen 23, maar het is wel het 23e hoofdstuk. 

• 16 Illustraties 

16 illustraties uit kinderboeken uit 2023. Het kunnen complete plaatjes zijn, of details. Om welke 

boeken gaat het? 

• 12 Lettertypes 

Van 12 kinderboeken uit 2023 met een opvallend lettertype op de titelpagina knipte ik wat 

letters uit en zette die in een andere volgorde. Daarmee maakte ik woorden die soms wat met 

de inhoud van het boek te maken hebben, maar omdat de hoeveelheid letters die ik kon 

gebruiken beperkt is, lukte dat niet altijd. Soms gebruikte ik letters dubbel die niet dubbel in de 

titel staan. 

• 10 Feitjes 

10 feitjes over kinderboeken uit 2023, soms een beetje cryptisch. 

• 15 Emoji 

15 titels van kinderboeken uit 2023 zijn geschreven in emoji. Niet voor ieder woord is een emoji, 

dus ik heb soms moeten schipperen en een emoji gebruikt die niet helemaal precies de lading 

dekt. 

• 11 Kaarten 

11 kaarten of plattegronden (of fragmenten daarvan) uit kinderboeken uit 2023. 

Als je de opdrachten goed hebt gedaan, heb je 16 + 12 + 16 + 12 + 10 + 15 + 11 = 92 titels van 

kinderboeken uit 2023 gevonden. En als het goed is, heb je elke titel dubbel gevonden. 

Puntentelling 

Bij elke puzzel wil ik de titel en de schrijver van het boek weten. Elk goed antwoord levert 10 punten op. 

Is het antwoord niet helemaal goed, dan trek ik punten af, maar ik zal niet erg streng zijn. 

Je kunt dus maximaal 920 punten verdienen 

Insturen 

Het is voor mij het handigst als je oplossing bestaat uit 92 (of minder) regels, met het nummer van de 

puzzel en dan de titel en schrijver van het boek. Bijvoorbeeld: 



F1 De waarschijnlijkheid van alles / Sarah Everett 

F2 Ramon de bizon / Lou Beauchesne 

Je hebt tot en met 3 januari 2024 om je oplossingen op te sturen naar richard.thiel@online.nl. De 

oplossing en de winnaars maak ik de dagen erna bekend. 

Wat kun je winnen? 

Meedoen is belangrijker dan winnen en geven is zaliger dan ontvangen. Daarom ziet de prijzenpot er zo 

uit: 

Eerste prijs, voor degene met de meeste punten: Eeuwige roem. En ik maak € 20,23 over naar het goede 

doel van jouw keuze. 

Daarnaast verloot ik onder de andere inzenders, ongeacht het aantal goede antwoorden, de tweede 

prijs: ik maak € 10,12 over naar het goede doel van jouw keuze. 

Stuur vooral ook in als je lang niet alles weet! Ook dit jaar is er veel werk gaan zitten in het maken van 

deze puzzel en ik vind het fijn om daarvoor wat terug te zien. Als er veel inzendingen zijn, is de kans 

groter dat ik de kwis nog een keer organiseer. Ik vind het ook prima als je symbolisch 1 antwoord 

instuurt. 

Heel veel succes! 

mailto:richard.thiel@online.nl
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CITATEN 

C1 ‘Ben jij Bas?’ 

Hij geloofde zijn ogen niet. Het was Miss Calvijn. Tenminste, zo noemden zijn vrienden en alle andere 

jongens van Het Calvijn College haar. Hij had geen flauw idee hoe ze zijn naam wist, of wat ze op het 

saaiste vakantiepark van Nederland deed. Voor zijn deur nog wel! 

C2 ‘Bruin is slimmer dan je denkt. Hij is in dit bos al een oog kwijtgeraakt en weet nu dat hij stil 

moet zijn als hij het er leven wil afbrengen. Dus die houdt zich wel in. O ja, nog één ding: die beren 

zijn… hoe zal ik het zeggen… groot.’ 

C3 En dat waren natuurlijk niet die heel grote. Die zie je zelden. Die zijn voorzichtiger. Maar wie 

het kleine niet eert… Dus ik ging niet meer speciaal alleen voor die grote. Je wilt ook af en toe wat 

vangen. En zeker als je ze ziet. Ze dagen je uit. Hier ben ik. Hier ben ik. En nu hier. Lalalalala. 

C4 ‘Er zit een raar dier in de tuin van de gravin’,  zei hij. ‘Het heeft een slurf en het zwemt onder 

water en het gooide een drol naar mijn hoofd toen ik keitjes aan het keilen was…’ 

C5 Het is zaterdag, dan is het luie avond bij ons thuis. Wist ik nog wel hoor, maar ik wil er 

gewoon niet aan denken. Luie avond is namelijk hartstikke leuk. Heb ik bedacht. We eten dan met z’n 

allen bij mama op de bank. Soof ook. Gezellig. Pap en ik gaan dan hapjes maken om mama te 

verrassen. Maar ze weet het altijd al. 

C6 ‘Ik heb vaak zat goede seks gehad terwijl ik wel vroeg of die ander het ook lekker vond. Seks is 

geen pornofilm, Wes.’ 

Ik geef geen antwoord. Het is eigenlijk niet eens een vraag. Meer een oneliner die ik nu nooit meer 

uit mijn hoofd krijg. ‘Ik snap niet waar je naartoe wilt,’ zeg ik. En ik wil hier weg, maar dat houd ik 

maar voor mezelf. 

Micky kijkt even om zich heen voordat hij zegt: ‘Weet je wat aanranding is?’ 

C7 Is dit hoe hij Paulina heeft ontmoet? Oom Vincentius heeft me een keer een veel heldhaftiger 

verhaal verteld! Dat Francisco met een doorgedraaide kaaiman moest vechten om haar te redden en 

toen haar hart veroverde. 

Wat een romanticus! 

Onzin. Waarschijnlijk zijn ze gewoon uitgehuwelijkt. In dit tijd had je niks te kiezen. 

Welnee. Jullie niet alles geloven wat je hoort. 

Maar toch wel wat jij ons vertelt, mag ik hopen? 

Natuurlijk. Dat wel. 

C8 Je hebt het wel naar je zin, zegt een stem in mijn hoofd. Er is zon, er zijn zeehonden en een 

landhond. Er is een jongen die gedichten voordraagt. En er is misschien wel een geheim dat jij zo gaat 

ontdekken. 



C9 ‘Jij krijgt vanmiddag drie meiden, Sam,’ grijnst Stefan, de eigenaar van de kitesurfschool en 

een van mijn beste vrienden. Hij tikt op het papier voor hem. ‘Twee van vijftien, een van zestien. Ze 

staan sinds gisteren achter ons op de camping en spraken me gisteravond aan. Ze willen graag een 

introductieles.’ 

C10 ‘Maar ik heb nooit gezegd dat die kinderen levensgevaarlijke dingen moesten uithalen! Hoezo 

snappen ze niet dat ze zelf ook moeten nadenken? Ik bedoel… Als je vriendje zegt dat je van een 

gebouw moet springen, dan dóé je dat toch niet?’ 

C11 ‘Sorry, ik weet dat je dat al zei, maar… je ziet niet elke dag een leeuw midden in Londen.’ 

‘Behalve in de dierentuin.’ 

‘Ja, klopt.’ 

‘Zullen we hem gedag gaan zeggen?’ 

‘W-wat?’ sputterde Hattie tegen. 

Maar Ben rende al over het gras naar de rand van het park. 

‘Je gaat toch niet zomaar gedag zeggen tegen een lééuw?’ mompelde ze in zichzelf. 

C12 Terug in Nederland kon ik de jongen met de wolf op zijn hoofd niet vergeten. Ik besloot een 

verhaal over hem te schrijven. Ik moest veel zelf verzinnen, want hoeveel wist ik eigenlijk van de 

jonge danser? Het verhaal werd een boek en ik gaf het de titel: Een nieuwe naam voor Volle Maan. 

Joyce van Oorschot maakt de prachtige illustraties. 

C13 ‘Weet je zeker dat we goed gaan?’ vroeg papa. 

‘We kunnen niet anders,’ zei mama. Ze zwaaide met de beschrijving. ‘Hier staat: na Belmont de weg 

volgen, links bij de splitsing, rechtdoor naar de vuurtoren Uffle-Gent.’ 

C14 ‘Wij zijn dus de enige overgebleven tovenaars,’ begon mevrouw Rosalie. Ze zaten aan de 

lange tafel in de woonkamer. ‘Wij en de drie Nachtheersers.’ 

C15 Ylan boog voorover en strekte zijn hand uit naar het rode touw. Misschien nog wel meer naar 

het rood dan naar het touw. De kleur was zo betoverend dat hij niet anders kon dan hem aanraken. 

C16 Ze begint met lezen of schrijven en dan → 

beginnen de letters voor haar ogen te swingen. Ze tillen elkaar op en springen heen en weer, ze 

stotteren zeg maar. 

En dan gaat Eline ze nog meer husselen → 

en dan heeft ze op het eind geen zin meer en gaat ze zwemmen of paardrijden of op haar bed 

dansen. Briljant. 











FEITJES  

F1 63°30’31.7”N 0°29’17.1”W 

F2 Broer schreef de tekst, zus maakte de illustraties. 

F3 De achternaam van zowel de schrijver als de illustrator van dit boek is een kleur. 

F4 De kat in dit boek heet Momo, naar het boek van Michael Ende. 

F5 Dit boek gaat over twee mannen die echt bestaan, en tips geven over recente boeken zoals 

Bureau Speurneus; Baas van de wereld; Mot en de metaalvissers; en Een zee van liefde. 

F6 Dit is deel vier van een serie. De titel van het vierde deel verschilt maar twee letters van de 

titel van het derde deel. 

F7 Het boek verscheen oorspronkelijk in 2000 en werd pas vertaald nadat de auteur de Astrid 

Lindgren Memorial Award won. 

F8 In het vorige boek dat van de auteur van dit boek vertaald werd, heette de hoofdpersoon 

Herfst. 

F9 Op de titelpagina van dit boek staat een illustratie waarop de auteur het boek voorleest aan 

een van de hoofdpersonen van het boek. 

F10 RE3ROTDD2SK3NE5 
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